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NİYETİN NE SENİN? 


Öğrencilikte niyet gerçek anlamda başarının anahtarıdır. 


Hepimiz bu sorunun cevabını önemseriz. Çünkü bir hareketin kiymetini kişinin niyetiyle ölçeriz. İlk bakışta bize tuhaf gelen pek çok şey, iyi bir niyet sayesinde güzelleşir. Peki, bizim için bu kadar önemli olan bir konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olduğumuzu söyleyebilir miyiz? İşte size, birkaç soruda niyetl 


Niyet ne demektir? 


Niyet, bir işin ne için yapılacağına -kalple- hissederek karar vermektir. Allah Teâlâ'nın bizlere müjdeci bir elçi olarak gönderdiği sevgili Peygamberimiz (s.a.v), “Yaptığınız her işte, niyetiniz her ne ise ancak sonucunda onu elde edersiniz” buyurmaktadır. Bir müslüman yalnız Allah'ın rızasını düşünerek niyet etmelidir. Çünkü bu şekilde niyet ederek başlanan her iş ibadet haline gelir. 


Niyet bize ne kazandırır? 


Bazan hayatımızda her şeyin değişmesini arzu ederiz. 
Bazan da kısa zamanda çok şey elde etmenin yollarını ararız. 
İşte niyet, tek başına bize bu arzularımızın kapısını açar. 


Mesela, okula gitmek veya ders çalışmak fiillerini ele alalım. Normalde bu sorumluluklar, kişinin hayatını daha iyi yaşayabilmesi için dikkatle yapması gereken işlerdir. Ancak bu işler, Allah'ın rızasını kazanmaya niyet edilerek yapılırsa ibadete dönüşür. Üstelik kişinin derslerine daha iyi konsantre olmasını ve daha yüksek fayda elde etmesini sağlar. 


Hangi işlerde niyet edilir? 


“Yalnızca belli işler için niyet edilir” şeklinde bir sınırlama doğru değildir. Zira niyet hakikatte her yerde ve her anda gereklidir. Örneğin, ibadet ederken sadece Allah Teâlâ'nın rızası, işe giderken helâl rızık, okula giderken hayırlı ilim, misafirliğe giderken Allah için muhabbet, akrabaya giderken akrabalık hakkı, hatta tuvalete giderken bile bedenimizdeki eziyetten Allah'ın yardımıyla kurtulmak için niyet edilmelidir. Bu şekilde her anımızı ibadet, her hareketimizi sevap haline getirerek Cenâb-ı Hakk'ı memnun edebiliriz. 


Niyet neden bu kadar önemlidir? 


Niyetin bu kadar önemli olmasının sebebi samimiyete dayanmasıdır. Düşünün, kalbinizdekini yüce Allah'tan başkası bilmiyor. Siz de buna göre hareket ediyorsunuz. Bu durumda, her hareketinizde bir samimiyet ortaya çıkar, değil mi? Samimiyet olunca da her hareketinize bir güzellik ve zarafet gelir. Yaptığınız her işte mutlu olursunuz. Öyle ki bir insan dünyevi bütün varlığını kaybetse, elinde yalnızca iyi niyet etme kabiliyeti olsa, ona yeter. Çünkü Allah rızası için niyet etmeyi bilen bir kişiye zaten cennetler bahşedilmiştir. 


Kalpten gelen iyi bir niyetle hem yaptığımız işin esas amacını belirlemiş, hem de -sonuç ne olursa olsun- başarıya ulaşmış oluruz. Unutmamalıyız ki her şeyin başı niyettir. Yapacağımız işlerin hayır mı, şer mi olacağı da başından (niyetimizden) bellidir. 


Niyetimiz daima hayır olsun ki sonumuz da hayır olsun inşallah... 


Aktivite: 


Ey talebe! Niyetin ne olduğunu ve senin için önemini iyice anladın. Öyleyse bu güçlü silahı kullanmaya neden şimdi başlamayasın? Aşağıya kalbimiz kadar temiz -ne klişe ama- bir kutu bırakıyoruz. Bu kutunun içini temiz bir niyetle doldurmanı bekliyoruz. Şimdi kalemi eline al ve ne için ilim tahsil ettiğini bu kutunun içine yaz. Böylelikle hayat boyu sana kılavuzluk edecek, seni diğer insanlardan ayıracak bir sözleşmeye imza atmış olacaksın. 


Niyet Kutusu: 
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BİLGİNİN KARŞILIĞI NEDİR? 


İnsan bilmekle şeref sahibi olur. Bu şeref ve saygınlık ona özeldir. Lokman Hekim köle olduğu 

halde bilgisinden dolayı efendisi ona kölelik etmiştir. 
Çünkü o biliyordu, uyguluyordu ve öğretiyordu. 


Ogrenmek için çok gayret sarfederiz. Bol bol stres yaşariz. Uykusuz kaliriz. Kendimize ayıracak vaktimiz kalmaz. 
En tembelimiz bile sinavdan bir gün önce sabahlara kadar kitaplarla, testlerle savaşır. Sonuçta sınavlar kazanılır, siniflar geçilir, okullar biter, iyi kötü bir meslek sahibi olunur... 
Derken bir de bakarız ki elde ettiğimiz sadece birazcık para. 
Aslında bu da yıllarca öğrendiğimizin karşılığı değil, yaptığımız işe karşılık aldığımız ücret. “İş yoksa aş da yok” hesabı. 


Peki, bu kadar çaba sarfetmiş olmamıza rağmen neden hedefe ulaşmış sayamayız kendimizi? Feda edilen gençliğin ve öğrenilen ilimlerin karşılığı neredeyse bir hiç olan dünya mı? 

Evet, dünya bir hiç! Gençliğin bir saniyesi ise binlerce dünyaya bedel... Gelgelelim ilimle geçirilen her saniye de binlerce gençliğe bedel... 


Öyleyse durup düşünmek ve öğrendiklerimizin karşılığını daha iyi nasıl alabileceğimizi keşfetmek zorundayız. 


Hangi öğrenci öğrendiğinin karşılığını alır? 


Bilgi, insanoğlunun büyük hikayesinde çok önemli bir role sahiptir. Adem babamız, Cenab-ı Hak’tan öğrendiği ilim sayesinde meleklerden üstün kılındı. Çünkü insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik bilebilmek ve bildiğini uygulayabilmekti. 


Her şeyin doğrusu, yanlışı, iyisi ve kötüsü olduğu gibi öğrenmenin de doğru ve yanlış yöntemleri vardır. Bu yüzden neyi, ne zaman, nasıl, ne için ve kimden öğrendiğimiz önemlidir. Çünkü doğru ve yanlış ancak bu şekilde birbirinden ayrılır. Şüphe, hata ve kararsızlıktan kurtulmak bu şekilde mümkün olur. 


Bir şeyler öğrenirken gereken şartlara uymayan insan, hedefsiz bir hale gelir. Onun misali rüzgârın önündeki kuru yaprak gibidir. Nereye itilirse oraya gider. Savrulurken harcadığı onca efora karşılık küçük bir kazanım elde eder... Deyim yerindeyse o kişi, yalnızca bir mevsimlik manzara olarak hayatta iz bırakır. 


Bize düşen, hayatın en güzel mevsimini doğru bir şekilde değerlendirerek kemalata giden yolun yolcusu olabilmek... 
Bunun için, ilim geleneğimizden bizlere rehberlik edecek tavsiyelere kulak vermek gerek. 


İnsan bilmekle şeref sahibi olur. Bu şeref ve saygınlık ona özeldir. Lokman Hekim köle olduğu halde bilgisinden dolayı efendisi ona kölelik etmiştir. 
Çünkü o biliyordu, uyguluyordu ve öğretiyordu. 


«De 


Ne öğrenmeli? 


İslâm ilimsiz, ilim de İslâm'sız düşünülemez. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v), “İlim Çin'de dahi olsa gidip alınız ” hadisi, İslâm'ın ilimle olan ayrılmaz bağını bizlere gösteriyor. Peki, neyi, neden öğrenmeli insan? Her şeyi öğrenmek gerekir mi? 


Öğrenilmesi farz olan bilgiler 


Bazı bilgiler vardır ki öğrenilmemesi için hiçbir mazeret kabul edilemez. Peygamber Efendimiz (s.a.v), “İlim öğrenmek kız erkek her müslümanın üzerine farz kılınmıştır” diye buyurmuşlardır. Burada kastedilen ilim, elbette temel “ilmihal” bilgisidir. 

Mesela namaz farzdır; dolayısıyla namazla ilgili bilgilerin öğrenilmesi de farzdır. Oruç da böyledir. Hepimizin üze- 


rine farz olduğuna göre, her şeyden önce bu ibadetin nasıl yapılacağını ve hassasiyetlerini bilmemiz gerekir. 


Bununla birlikte kişiye özel olarak öğrenilmesi zorunlu olan -zekât ve hac gibi- ibadetler de vardır. Bu ibadetler, kişinin malı ve imkânı varsa, ona farz olur. O halde bu ibadetlerin nasıl yapılacağını, usullerini öğrenmesi de o kişiye farz olur. 


Bilmemiz gerekenler sadece bunlarla sınırlı değil. Mesela ticaretle meşgul olanların, alışverişle ilgili hükümleri öğrenmesi farzdır. Ticaretle uğraşmayan biri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yapılan iş, meslek veya meşgul olunan şey her neyse, doğru ve yanlışı ayırabilmek için o işin fıkhi yönünü öğrenmek gerekir. 


Yani her an karşılaşabileceğimiz, bizi ilgilendiren ve uymakla yükümlü olduğumuz ilimleri öğrenmemiz farzdır. Buna topluca “ilmihal” denir. İlmihal, son derece ciddi ve hassas bir ilimdir. Hangi alana ait olursa olsun, kulak- 


tan dolma bilgilerle hareket etmek ebedi hüsranlara yol açabilir. Bu yüzden ilmihalimizi, takva sahibi, hali hoş olan alimlerimizden öğrenmeliyiz. 


Öğrenilmesi farz-ı kifaye olan bilgiler 


Bu tür bilgiler, toplumsal ihtiyacı karşılamak üzere öğrenilmesi gereken bilgilerdir. Bir yerleşim yerinde yeterli sayıdaki kişinin bu ilimleri biliyor olması, diğerlerinin bu sorumluluktan kurtulmasını sağlar. Aksi takdirde, o yerleşim yerindeki insanların tamamı günahkar olur. Zira bu durum toplumun mağdur olmasına sebep olur. 


Mesela doktor, öğretmen, fırıncı, mühendis, kaynakçı, yönetici, pazarcı gibi hayati ihtiyaçları karşılayan, alanında gerekli ilme sahip meslek erbaplarının yerleşik toplumda muhakkak bulunması gerekir. Çünkü hayatımızı idame ettirebilmemiz için bu alanlarda ehil insanların hepsine ihtiyaç duyarız. Düşünsenize, pazarcılar olmasa ihtiyacımızı nereden karşılarız? Peki ya fırıncılar olmasa? Bu örnekleri elbette çoğaltabiliriz. 


Kuş tek kanatla uçmaz! 


Farz-ı kifâye olan ilimleri öğrenmiş olmak, öncelikle üzerimize farz olan ilimleri bilmekle anlam kazanmış olur. Kişi istediği alanda uzmanlaşsın, eğer namazın nasıl kılındığını bilmiyorsa, üzerine farz olan ilimleri öğrenmemişse, bildiği diğer şeylerin hiçbir önemi kalmaz. Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak, her iki ilme de vâkıf olmakla mümkün olur. 


Cömertlik, cimrilik, korkaklık, cesaret, kibir, tevazu, iffet, israf ve pintilik gibi ahlâki kavramlar da bilinmesi gerekenler arasındadır. Çünkü bu kavramlar hayatımızın içindedir ve her daim karşı karşıya kaldığımız meselelerin özünü oluşturur. 


Velhasıl hayatı varoluş amacımıza göre yani müslümanca yaşayabilmek için öğrenmemiz gerekir. Hem de sonu olmayan bir hevesle... 


Yemek, İlaç, Hastalık 


İnsanın her zaman karşılaşabileceği konuları içeren ilimler yemek gibidir. Öğrenilmesi de farzdır. 
Namazı nasıl kılacağımızı, nasıl oruç tutacağımızı ve ticarete başlamadan helâl-haram ayrımını öğrenmek gibi... 


Zaman zaman ihtiyaç duyulan konular için öğrenilen ilimler ise ilaç gibidir. Öğrenilmesi farz-ı kifâyedir. İnsanlığa fayda sağlayan herhangi bir meslek gibi... İnsanların kendisine rahatlıkla ulaşabileceği en az bir kişinin bu ilme vâkıf olması gerekir. 


İlmü”n-nücüm (yıldız ilmi, astroloji), büyü ve yasaklanmış (haram) diğer işlerle ilgili ilimlerin öğrenilmesi ise hastalık gibidir. Öğrenmek ve uygulamak kesinlikle haramdır. Çünkü bu gibi ilimler insanlığa bir fayda sağlamadığı gibi birçok zarara sebep olur. 


De 


Bilginin zekâtı, onu davranışa dönüştürmektir. 
Davranışa dönüşmeyen bilgi faydasız ve hatta bazan zararlıdır. Zira en güzel iş, ilmihali halimizle yaşamak ve hali hoş kişilerle arkadaş olmaktır. 
Hali hoş olanlar, öğrendiklerini uygulayanlardır. 


Aktivite: 


Ey talebe! Bilginin karşılığını yani bilginin ne olduğunu ve öğrenmenin gereklerini iyice anladın. Şimdi hala hayattayken bu konudaki hedeflerini netleştirmen gerekiyor. Aşağıda bir liste bulacaksın. Listedeki boşlukları doldurman ve hedefleri mümkün olduğunca gerçekleştirmen gerekiyor. 


1 


1. İlmihal öğrenmeye ............... 
tarihinde ay hocamla başladım. 
.. eserden öğrendiklerimi hayatıma tatbik etmeye başladım. 


2. Oturduğum muhitteki bakkal, fırın, manav, terzi vb. 
meslek erbabıyla tanıştım. Kendilerine bu kitaptan öğrendiğim bilgileri ileterek yaptıkları mühim vazifeden dolayı 


teşekkür ettim. 
3. Ahlâki konuları öğrenmeye ..................... tarihinde ni hocamla başladım. ............. 


eserden öğrendiklerimi hayatıma 
tatbik etmeye başladım p 8 


OGRENCININ ALTIN ANAHTARI: 
ISTISARE 


Bin bilsen de bir bilene danış. 


Atasözü 


Ogrencinin en büyük felaketi sınavları kazanamamak yahut hesapladığı hedefe ulaşamamak değildir. Eğer amaç sadece LYS, SBS gibi sınavları kazanmak ve belirlenen hedefe ulaşmak olsaydı ölümün olmaması gerekirdi. Yoksa bir anda hayatın sona ermesi tüm hesapları altüst etmez miydi, düşünsenize? 


Önemli olan... 


Bizler, sınavları ve hedeflediğimiz okul başarılarını birer araç olarak görmeliyiz. Amacımız; en değerli varlığımız olan kalbimizi kötü ve boş işlerden koruyup, doğru ve yararlı bilgilerle doldurmak olmalıdır. Bunun mümkün olması için doğru eğitmenden ders almak ve işinin ehli kimselerle istişare" etmek şart! 


ı Fikir sorma, danışma. 


Secebilme imkanimiz varsa, egitmenimizi kendimiz seçmeliyiz. Ama günümüzde bu pek de mümkün olamıyor! 
Doğru eğitmeni seçemiyorsak ikinci şıkka, yani istişareye göz atmakta yarar var. 


İstişareyi küçümsemel 


Konu ne olursa olsun, kafamıza takılan meselelerde hiç çekinmeden ebeveynimize veya o konu hakkında uzman olan kişilere danışmalıyız. Gereksiz bir gurura kapılarak insanları küçük görmemeli, etrafımızdaki ehil kişileri muhakkak dikkate almalıyız. Hem etrafımızda kendilerine danışabileceğimiz, uzman kimseler bulmak zor olmasa gerek! Bulduğumuzdaysa saygılı bir şekilde ve alçak gönüllülükle kendisine derdimizi anlatıp dermanımızı aramalıyız. 


Siz hangi insansınız? 
İstişare hakkında üç çeşit insandan bahsedilir: 


1. Tam insan: İsabetli' fikirleri olduğu halde istişareye önem veren ve yapılan istişarenin neticesi- ne uyan kişidir. 


2. Yarım insan: İsabetli fikirleri olan ama istişareden kaçınan, istişare ettiğinde de sonucunu dikkate almayan kişidir. 


3. Hiç insan: Ne isabetli bir fikri olan ne de istişarenin önemini bilen kişidir. 


ı Yerinde, uygun anlamlarına gelen sıfat. 


İstişarenin gücü 


İstişare her konuda ve durumda yapılabilir. Öğrenciliğin çok değerli ve zor bir sorumluluk alanı olduğunu düşünürsek, bu iki kat önemlidir. En doğrusu da Allah Teâlâ'dan korkan kimselerle istişare etmektir. Nasıl giyinmeli, nasıl ders çalışmalı, nasıl arkadaşlık kurmalı, maddi sıkıntılarla nasıl baş etmeli, eğitmenle nasıl ilişki kurmalı... Hemen her konuda istişare edilebilir. Bir müslüman genç istişare etmekten değil, istişare etmemekten korkmalıdır. Çünkü Hz. Ali (r.a), “İstişare eden kimse, asla zarara uğramaz” buyurmuştur. 


Son 507 


Sakın, “Ben işimi bilirim, kimseyle istişare etmeye ihtiyacım yok!” yahut, “Beynim var çalışırım, puanları kazanırım. Beyin bedava!” filan demeyelim! Zira Peygamber Efendimiz'e (s.a.v), Hak Teâlâ her işinde istişare etmesini emretmiştir. Yeryüzünün en şerefli ve en akıllı insanı olan Реуватber Efendimiz'den daha akıllı değiliz herhalde! 


Aktivite: 


Ey talebe! İstişare etmenin ne kadar önemli olduğunu artık anladın. Bundan böyle istişaresiz adım atarsan günahı boynuna! Aşağıda bir liste var. Hangi işleri kimlerle istişare edeceğini bu listeye eklemeni rica ediyoruz. 
İstersen hepsini ailenle yahut tecrübesine güvendiğin bir büyüğünle istişare edebilirsin. Karar senin. 


1. Ailemle ilgili meseleleri ................ ile istişare etmeye karar verdim. 
2. Eğitimimle ilgili meseleleri ................ ile istişare 


etmeye karar verdim. 


з. Arkadaşlarımla ilgili meseleleri ................. ile istişare etmeye karar verdim. 


4. Sosyal aktivitelerle ilgili meseleleri ............................ 
ile istişare etmeye karar verdim. 


OGRETMENIM, CANIM BENIM! 


Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum. 
Hz. Ali [k.v] 


Ogretmenlik cidden zor meslek... Düşünsene karşında otuz kişilik bir öğrenci topluluğu var ve hepsi ayrı “dünyalar- da” yaşıyor. Ve sen, öğretmen olarak o öğrencilere ayrı ayrı “uyduluk” ediyorsun. Çıldırırsın! 


Şimdi “bir saniyeliğine” kendini öğretmeninin yerine koy! (Süren doldu.) O “bir saniye” ne zor geçti, değil mi? 


İyisi mi sen öğrenciliğinin tadını çıkarmaya devam et. 
Tabii ki öğretmenine hayatı zindan etmeden! 


Dikkat: Şimdi okuyacakların öğrenim hayatın boyunca sana lazım olacak bilgiler içerir! 


Öğrencinin ilk ödevi 


Öğretmenlerin kıymetini bilmek lazım... Çekilecek dert değil hakikaten! Öğretmeni onurlandırmak için de bazı “ödevleri” uygulamak yeterli olacaktır. 


Bir öğrencinin okuldaki ilk ödevi öğretmenine ve ilim sahibi kimselere gereken edebi göstermesi olmalıdır. Bu yüzden öğretmenine karşı saygılı olmalı ve hangi şartlarda 


olursa olsun ona teşekkür etmeyi bir borç bilmelidir. Çünkü öğretmen, “bilgi” ile “öğrenci” arasında bir köprü gibidir. 


Öğrenci edebe aykırı hareket ederse dünyadaki tüm ilimleri bilse de “kitap yüklü eşekten” farksız olur. Bu konuda ebeveynlerinizden çokça atasözü, deyim ve hikaye işittiniz değil mi? 


Öğretmenini sevmiyor musun? 


Öğretmene duyulan saygı o kişinin şahsına değil, öğrettiği bilgiyedir. Nitekim bir kimseye “eğitim verme yetkisi” layık görülmüşse öğrenci bunu tartışamaz. Zira bu saygısızlık olur. Ancak -elinden geliyorsa- saygısızlık etmemek şartıyla öğretmenini değiştirebilir. 

Neticede bilgiyi lutfeden Hak Teâlâ'dır. Bu yüzden bilgiyi elde ederken, bilginin öğrenildiği kişiye/kuruma da saygı gösterilmezse olmaz. 


Öğrenci öğretmenine nasıl davranmalı? 


* Öğretmeniyle konuşurken nazik olmalı; çok yüksek ve kaba yahut çok alçak ve belirsiz ses tonuyla hitap etmemelidir. 


• Ona karşı daima mütevazi davranmalıdır. 


* Öğretmen bir şey söylediğinde onu dikkatlice dinlemelidir. 


• Soru sorarken izin istemeli, mümkünse ayağa kalkmalı. Sesinin ona rahatça ulaşacağı şekilde yanına yaklaşmalıdır. 


° Gereksiz ve laubali sorular sormaktan kaçınmalı ve bu gibi davranışlarda bulunan kimselerden uzak durmalıdır. 


• Öğretmeni hakkında kötü konuşulduğunda buna engel olmalı veyahut oradan uzaklaşmalıdır. 


ə Anne babasına ettiği dua gibi öğretmenine de daima dua etmelidir. 


* Kendisini ikaz eden öğretmenine, hatasını gösterdiği için teşekkür etmelidir. 


* Hiçbir şekilde öğretmenine küsmemeli, ondan yüz çevirmemelidir. 


e Öğretmeni hakkında karşılaştığı bazı olumsuz durumlara karşı sabretmeli, böyle bir durumda öğrenimini terketmemelidir. 


° Zaman zaman öğretmeninden kaynaklanan bazı kabalıklarla karşılaşabilir. Bunlara katlanmalı ve sabretmelidir. Zira öğretmeninin karakteri kötü olsa da öğrenci ilmi öğrenmek için fenalıklara sabretmelidir. 


Aktivite: 


Ey talebel Ogretmeninin hayatın için önemini iyice anladın. Ne yapman ve nelerden kaçınman gerektiğini de biliyorsun. Fakat bunlar sende kalmasın. Aşağıya boş bir kutu bırakıyoruz. Bundan sonra öğretmenlerinle olan iletişimin için aldığın kararları buraya yazmanı bekliyoruz. 


Karar kutusu: 


ЕД тя 


OGRENCI MIDESI 


Öğrencinin beynine giden yol midesinden десен 


Yazarın sözü 


Öğrenci milletinin hali aynıdır. Ders kitapları sürekli açıktır ama nedense bir türlü okunmaz. En ön sırada oturup ikide bir arkasını dönen gözlüklünün bilmiş bilmiş sırıtan suratı akla gelmese, benliğe savaş açılıp da ders çalışma seanslarına başlanmaz bile. 


Gelgelelim bu kez de “okuduğunu anlamama” tehlikesi baş gösterir. Dişlenen kalem arkaları ve silgilerde müthiş sanat eserlerinin ortaya çıkması bu sebepledir. Ders masasının etrafında, sandalyenin üzerinde akla hayale gelmeyen akrobatik hareketler denenmesi de... Sonuç olarak, öğrenci bir türlü derse konsantre olamaz. 


Konsantrasyon denemeleri 


Uflayıp puflayıp, “Hele bir oyun oynayıp beynimi rahatlatayım, zihnim açılır” veya, “Bir şeyler atıştırayım da şuurum açılsın” diyerek ara verdiği derse “konsantre” olmayı umut eder öğrenci. Sonra nasıl olursa, birden beyin var gücüyle çalışıverir. En zor oyunlar başarıyla kazanılır, seviyeler birer birer atlanır! Yemekler yenir, diziler - filmler izlenir, gezilir, sohbetler edilir... Derken neden sonra sınava saatler kaldığı 


farkedilir! Halbuki derse “konsantre” olmaya çalışırken sinava henüz haftalar vardıl 


Hastalık varsa tedavi de var! 


Biz bu hastalık vakasına “Yorgunus Uyuşukus Gevşeklikten Tembelus” diyoruz. Tedavisiyse çok basit... 


Tedavi için öncelikle kişinin kendini buna hazır hissetmesi gerekir. Çünkü bu tedavi, büyüdüğünün farkında olan, sorumluluk sahibi kişilerde işe yaramaktadır. “Ben hastalısimdan memnunum, tedavi istemez!” diyenlerden olmadığınızın farkındayız. Bu yüzden hemen konuya dönelim. 


Tedavi için sloganımız: “Öğrencinin beynine giden yol midesinden geçer!” Aşağıda yer alan perhizdeyse bu sloganımızın açılımı yer alıyor. Tembellikten kurtulmak, hafızaya can katmak ve dikkate takla attırmak için... Allah hepimize daima sıhhat, sağlık ve afiyet versin... Amin. 


Bunları yapın! 


• Ne az ne fazla, doyacak kadar yiyin. 

• Yemeye en lezzetli yemekten başlayın. 

* Yediklerinizin muhtevasını bilin. 

* Balgam oluştuğunda kuru ekmek yiyin. 

* Devamlı misvak kullanın. 

* Günde yirmi bir adet siyah kuru üzüm yiyin. 
e Lifli yiyecekleri tercih edin. 

• Bal şerbeti için. 

* Şekerle karıştırılmış günlük otu yiyin. 


* Belli miktarda bal, çörek otu ve kuru yemiş tüketin. 


e Bitkisel çaylar için. 


Bunlardan kaçının! 


* Haram gıda yemeyin. 

* Mideyi tıka basa doldurmayın. 

• Aşırı su içmeyin. 

* Doyduktan sonra yiyip içmeyin. 

* Yok denecek kadar “az” yemekten kaçının. 


• Zorda kalmadıkça çarşıda, pazarda ve güvenilmeyen yerde yemek yemeyin. 


* Eğlence ve çalgı olan yerlerde yiyip içmeyin. 
* Mazeretsiz sol elle yemeyin. 

e Başkasının önünden yemeyin. 

* Balgam oluşturan gıdaları tüketmeyin. 


* Temizlik standartlarına uymayan gıdaları tüketmeyin. 


• Kuru kişniş yemeyin. 

e Mezarlıkta yiyip içmeyin. 

* Ekşi ve hazmı zor olan yiyecekler yemeyin. 
* İsrafta bulunmayın. 


* Kırk günden fazla kuru yemek yemeyin. Миhakkak sulu yemek de tüketin (Fastfood, kuru yemek sayılır). 


e Asitli içeceklerden ve zararlı yiyeceklerden sakının. 


Aktivite: 

Ey talebe! Beslenme seklinin ne kadar 6nemli oldugunu iyice anladın. Tavsiyelerimizi dikkate alacağını umuyoruz. 
Ancak alışkanlık edinmek de alışkanlıkları terketmek de zordur. Bu yüzden aşağıda bir aylık takvim yer alıyor. Gün gün yediklerini boşluklara yazarak önemli bir alışkanlık kazanabilirsin. 


OUR Get we viy me 
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ZEKANIZI HAFIFE ALMAYIN! 


Zekâ, ancak temiz kalması için çaba sarfedildiginde gerçek anlamda faydalı olur. 


Hepimiz, gençler üzerinde, “Bundan bi’ şey olmaz ama diğeri atom karınca gibi mâşallah!” türünden degerlendirmeler yapan “zekâmetre” büyüklerle karşılaşıyoruz. Doğrusu bu gibi ölçümler baskülle ateş ölçmeye benziyor! İşte bu yüzden ciddiye almamak lazım. 


Aslına bakarsanız her sağlıklı genç zekidir. Bazıları “O zaman ben neden bu zekâyı kullanamıyorum?” sorusunu sorabilir. Bizim istediğimiz de bu zaten! Gelin, hep beraber er meydanına çıkan şu soruya b? el ense çekelim ve onu yerle yeksan edelim! 


Gözlerden anlaşılır! 


Zeki ve uyanık insanlar için, “Cin gibi bakıyor” denir. Biraz kötü bir benzetme ama zekânın gözlerle olan bağlantısını göstermesi bakımından anlamlı. 


Gözler zekâyı yansıttığı kadar onu etkiler de. Çünkü onlar beynin birer penceresidir. Pencereden içeri giren şeyler beyni ya açar ya da tıkar. Berrak bir suya benzeyen genç ve temiz beyin kirlenip bulandığı zaman sistemi karışır ve tıkanır. Dolayısıyla sağlıksız bir süreç başlar. 


Peki gözler nasil kullanılmalıdır ki sistem karışmasın? 
Bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz: Bakılmaması gereken yerlere ve şeylere bakmamak gerekir. Bunun için de fikih kitaplarından yeteri kadar bilgi alabilirsiniz. 


Beyin temizleme formülü 


Diyelim ki beynimiz kirlendi, temizlemenin bir yolu yok mu? Elbette var, pencereleri doğru yöne çevirmek. İnsanoğlunun bakabileceği ve zihnini berraklaştıracağı en doğru şey Kur'ân-ı Kerim'dir. Her gün bir âyet dahi olsa Kurân-ı Kerim'i bakarak (yüzünden) okumak beyni tıkayan bakterileri temizler, sistemi düzene sokar. Ne, yoksa siz hâlâ Kur'an okumayı öğrenmediniz mi? 


Zekânın bereketi kaçmasın! 


Bilgiyle irtibatımızı doğru kuramıyorsak, istersek süper zeki olalım, zekânın bereketi kaçabilir. Peki, doğru irtibat nedir? 


Aldığımız eğitimin zekâ parıltılarına dönüşmesi için, öncelikle dersin kendisine, kitaplara ve eğitmene saygıyı muhafaza etmek gerekir. Eğer bu konuda gevşeklik gösterilirse, “Ya biz bu konuyu işlemiş miydik?” türünden sorular sorabilirsiniz. Peki, nerede o bilgiler, nereye uçtular? 


İkinci olarak, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler-diziler de önemlidir. Eğer ahlâk kurallarına aykırı şeyler okunur veya izlenirse zekânın bereketi kaçar. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum: Son model akıllı telefonu çakma şarj aletiyle şarj ederseniz, telefon “zartayı” çeker! 


Zekâ açan tavsiyeler 


Zekâ Allah vergisi, önemli bir nimettir. Kullanım kılavuzuna uyulmazsa, var gibi görünür ama asla 


gerçekten var olmaz. Cenab-ı Hak, “Akletmez misiniz?” diye düşünemeyen varlıklara sormuyordur herhaldel Gelin şu kullanım kilavuzuna bi” göz atalım da birazcık akledenlerden olalım. 


* Fazla uyumayın, çok az da uyumayın. 

• Erken uyuyun, güne erken uyanın! 

• Mezar taşı yazılarını okumayın. 

• Ense çukurundan hacamat yaptırmayın. 

e Mazeretsiz olarak cadde ortalarında yürümeyin. 


* Boş işlerle vakit kaybetmeyin. Faydalı işlerle meşgul olun. 


• Bir erkekseniz, yabancı kızlara bakıp onlarla samimiyet kurmayın. 


* Bir kız iseniz, yabancı erkeklere bakıp onlarla samimiyet kurmayın. 

* Her gün bir âyet bile olsa kesinlikle bakarak Kur'ân-ı Kerim okuyun. 

• Ruh halini olumsuz yönde değiştiren müzikler dinlemeyin (rock, pop, arabesk...). 

• İnsanlarla üç günden fazla küs kalmayın. 

* Ezan okunurken konuşmayın. 

* Kur'ân-ı Kerim okunurken dinleyin. 

* Kendinizden büyük biri konuşurken sözünü kesmeyin. 

* Eğitmen ders anlatırken başka işlerle meşgul olmayın. 


* İnsanların öldürüldüğünü gösteren fotoğraf ve videolara ya da ölmüş kişilere bakmayın. 


* Çokça salavat getirin. 


• Birbirinden farklı işlerle çok fazla meşgul olmayın. 


e Diinyalik sıkıntılar ve dertlere karşı tevekkül edip sabredin. Onları zihninizde tutmayın. Böyle durumlarda Cenâb-ı Hakk'a sığınarak iki rekât namaz kılın. 


° Geçici olan heveslere kapılıp boş yere beyninizi meşgul etmeyin. Ölümü hatırlayın. 

• Her ezber ve ders çalışma esnasında Allah Teâlâ'dan yardım dilemeyi unutmayın. 


Aktivite: 


Ey talebel “Zekametre” insanların tesbitlerini bir kenara birakip yol almanın vaktidir. Artık zek3 nedir, nelerle ilişkilidir iyice öğrendin. Neler yapman ve nelerden kaçınman gerektiğini biliyorsun. Özellikle seni en çok etkileyen problemi/problemleri, bu konudaki en önemli eksiğini/eksikle- rini tesbit ettiğini düşünüyoruz. Öyleyse bu tesbitinle ilgili kararını aşağıdaki boşlukları dikkate alarak doldurmanı ve adım atmanı umuyoruz. 


Zeka bölümünü okuyunca en büyük eksigimin/eksikleri- 
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ÇALIŞ ÇALIŞ Bİ” YERE KADAR! 


Dinlenmek çalışmanın bir parçasıdır. Gerektiği gibi gerçekleşmezse çalışmak fayda vermez. 


Öğrenim yolunda günü gelir de zihninde “cok çalışan çok kazanır” gibi bir fısıltı duyarsan itibar etme. Vesvesedir vesvese. Bu fısıltının yerine “gerektiği gibi çalışırsan fazlasıyla kazanırsın” teorisini yerleştir. “Tabii ki çok çalışan çok kazanir!” dediğini duyar gibiyim. Etmel Çünkü kazandığının karşılığı olarak farkında olmadan bir şeyler kaybedersin. Tıpkı ipi fazlaca çıkan mum gibi... Işığı çok verir ama erkenden tükenir. İpin ucu gerektiği gibi olursa mum yeteri kadar ışık verir ve kolay kolay da tükenmez. Lafın kısası, her işte dengeli olmak lazım. Çünkü her şeyin en hayırlısı orta seviyeli olanıdır. 


Bedeni yor, zihni dinlendir 


Öğrenim yolunda çalışmanın yanı sıra spor yapmayı, yürüyüşe çıkmayı, zihni dinlendiren birtakım işlerle uğraşmayı ihmal etmemen lazım. Ders çalışmak ne kadar önemliyse zihni dinlendirmek de bir o kadar önemlidir. Mesela yüzmeyi denedin mi hiç? Peki ya Osmanlı yayı kullandın mı? 
Bilmediklerini araştırabilir, işin uzmanlarından kısa sürede öğrenebilirsin. Günlük kısa yürüyüşler yapmak da sana iyi gelecektir. Yeter ki yaptığın şeyi düzenli, sistemli olarak yap! 


Sonucta istemedigin kadar сок yapacak sey var hayatta. Bu arada, yaptigin aktivite her ne olursa olsun sistemli yapmazsan alim olayım derken cahil kalirsin, ona göre... 


Bir de spor dediğimiz zaman şiddet, aşırılık, fanatizm içeren veya aşırı derece efor sarfettiren, vücudu fazlasıyla yoran, günlük yapılamayan sporları anlamayasınl Daha çok vücudu zinde tutan, uzmanlar tarafından tavsiye edilen ata binme, güreş vs. gibi spor türlerini tercih etmelisin. 


Sanat zihni dinlendirir 


Spor yapmayı sevmiyorsan farklı alanlarda da boy gösterebilirsin. Mesela hüsn-i hatve ebru sanatı gibi kültürel değeri olan önemli alanlara merak sarabilirsin. Bu tür uygulamalar hem zihnini dinlendirir hem de el becerilerini geliştirir. 
Haa bu arada sanat demişken aman ha dikkat sanat vaaar sanat var. 


Unutmal Dama, satranç, okey vs. gibi oyunlar hem zihnini gereksiz yere yorar hem de kıymetli zamanını fazlasıyla alır. Senin rahatlamaya ihtiyacın var. Strese girmeye değill Zihni sürekli ve aşırı oranda çalıştırmak uzun vadede işe ya- 


ramaz. İnanmıyorsan, son paragraftaki domates teorisine bak. 


Boş zaman yok, dinlenme zamanı var! 


Zaman demişken... Onu nasıl kullanacağını bilirsen, dolusu boşu olmaz. Bu yüzden çalışmaya zaman ayırdığın gibi kesinlikle dinlenmeye de zaman ayırmalısın. Bu arada sadece “kendine” zaman ayırıp bencillik yapma. Zamanını öyle bir planla ki hem sana hem de çevrene katkısı olsun. Esas başarı budur iştel 


İbretlik domates teorisi 


Domates fidesine her giin yerli yersiz defalarca kez su verirsen bir anda büyür ve kısa sürede upuzun olur. Ne var ki bundan sonra asla yemiş vermezl Verse bile tatsız tuzsuz bi” şey verir. Ancak her gün günün ilk ışıklarıyla ve günün son ışıklarıyla birlikte toplamda iki defa su verirsen dengeli büyür. Diğerine göre boyu kısa kalır ama zamanı geldiğinde verdiği lezzetli ve bol yemişi . yerde bulamazsın. Şimdi kal sağlıcakla... 


Aktivite: 


Ey talebe! “İbretlik domates teorisi” sana çok şey katmış olmalı. Baksana yanakların al al olmuş bile... Eee, madem dinlenmenin önemini kavradın, öyleyse bir dinlenme programı çıkarmanın vakti gelmiş demektir. 


Öncelikle hangi aktiviteleri yapabileceğini yazmalısın. 


4. Ev işlerinde aileme yardımcı olabilirim. 
6. Her gün mutlaka -en az- on dakika yürüyüş yapabilirim. 


Şimdi de daha önce hazırladığın haftalık çalışma çizelgene dinlenme vakitlerini de ekleyerek aşağıdaki boş alana yapıştırmalısın. Aktivitelerini günlere bölmen sana çok iyi gelecektir. 


DOSTLUK KAZANDIRIR 


Arkadaş seçiminde “çalışkanlık” değil “istikrarlı olmak” asıl kriter olmalıdır. 


Öğrenim hayatında arkadaş, hayat kurtaracak derecede önemlidir. Çünkü öğretmeniyle belli bir zaman geçiren öğrenci geri kalan zamanının büyük bir kısmını arkadaşıyla geçirir. Öyle arkadaşlar da vardır ki hayat kurtarmak şöyle dursun, hayatı tamamen zindana cevirebilir! 


Arkadaş сапди! 


Evet, arkadaş samimiyettir. Yeri gelir anadır, yeri gelir babadır... Ama arkadaşın gerçek anlamda arkadaş olduğun- dan emin olmak gerekir. Sadece esprili, karizmatik, popüler olduğu için bir kişiyi arkadaş seçtiyseniz derhal terkedin o gemiyi. Çünkü ufacık bir delik bile koca gemiyi batırmaya yetebilir. 


Hoppala zıppala güm güm güm... 


Yaşantısı tamamen “hoppala zıppala” olan tiplerden şiddetle kaçınılmalı. Çünkü bu tipler genellikle zevk ve sefa için değil arkadaşını; ailesini bile mağdur edecek anlayıştadır. 


Bu kimselere göre eglenmek, tepinmek için -meşru ya da gayri meşru- her yol mubahtır. Böyle düşünen bir kafa da zaten aksini düşünenle arkadaşlık etmez. Ederse de kendi zehrinden içirmeden duramaz. İtiraz есте! Ша ki yapar... 


Ayrıca arkadaşınız tembel, saygısız, başıboş ve sahipsiz danalar gibi geviş getirip ortalıkta boş boş dolaşıyorsa, durum vahiml Çünkü farkına bile varmadan, birdenbire kendinizi bir merada geviş getirirken bulabilirsiniz. 


Peki, arkadaş seçimi nasıl olmalı? 


Karpuza vurur gibi arkadaş adayının kafasına vurursunuz. “Tık” sesi çıkarsa olumlu, “tak” sesi çıkarsa olumsuz... 
Şaka şaka, tabii ki öyle degil! 


Arkadaş seçiminde kişinin çalışkan veya tembel olması mühim değil. Ancak istikrarlı ve gayretli olması çok önemlidir. 

Bir insan istikrar ve gayret sahibiyse, sorumluluk sahibidir. Sorumluluk sahibi olan, sadakatin verdiği yükü bilir. 
Sadakatin yükünü bilen, arkadaşını yarı yolda bırakmaz ve onu yanlış yönlendirmez. 


Ömre bedeldir dostluklar 


Hayatınıza giren bazı insanlarla arkadaşlığın ötesine geçip dost olabilirsiniz. Dostluk, kötülükle aynı cümlede dahi yer alamaz. Bu yüzden “kötü dost” yoktur, kötü arkadaş vardır. Bir arkadaşının senin için dost olup olmayacağını anlamak istersen, bunlara dikkat et: 


- Dost, hayatın bir amacı olduğunu size unutturmaz. 


- Dost, üzülmenin de insana değer kattığını öğretir. 


- Dost, hayvanlar gibi tepinmeye değil, insanlar gibi düşünmeye davet eder. 


- Dost, vefadan asla taviz vermez. 


İşte böyle dostlar aramalı insan. Ki sırtı hiçbir zaman yere gelmesin... 


Aktivite: 


Ey talebel Yolun sonu nereye ulaşsın istersen ona göre yol arkadaşı seçmelisin. Bugün yan yana yürüdüklerine daha yakından Бак. Buradan öğrendiklerin sana kılavuz olsun. Ve dost olmak istediğin üç kişiyi buraya nedenleriyle birlikte yazmayı ihmal etmel 


ile dost olmam lazım. Çünkü o, 


ile dost olmam lazım. Çünkü o, 


ile dost olmam lazım. Çünkü o, 


OGRENCININ BAHAR HASTALIKLARI 


Baharda âlem uyanır öyleyse âdem de uyanmalıdır. 


Bahar geliyor, çiçekler açıyor. Bülbül, en güzel namelerini al güllere olanca muhabbetiyle söylüyor. Kuruyan yapraklar yeniden yeşeriyor. Bal arıları bahçe bostan demeden viz vız polen topluyor. Toprağın bağrı ağır ağır ısınıyor. Tabiat uyanıyor, Hak Teâlâ'nın emriyle yeni baştan diriliyor. 


Peki dünyadaki tüm canlılar üzerlerindeki bitkinlik, yılgınlık ve ölmüşlüğü silkinerek atıp yeniden dirilirken, biz neden hantallaşıyoruz? 


Tabiat akılsızdır. Hak Teâlâ'nın koyduğu standart kurala göre işler. Herhangi bir iradeye sahip değildir. İnsan ise akıllıdır. Doğru ve yanlışı seçecek bir iradesi vardır. İşte tam burada, öğrencinin beden ve ruh sağlığı için duruma el koyuyor, irade üzerinde tespit edilen iki tür kadim hastalığı çözümleriyle birlikte sunuyoruz. 


Yatağın yapıştırıcı etkisi 


Bu kadim hastalıkların ilki “yatağa yapışan aygır” hastalığıdır. Bu, özellikle son dönemlerin en belirgin salgın hastalığıdır. Bu elim hastalığa yakalananların en belirgin özellikleri, sabah erken vakitte okula gidecekleri zaman yataktan kal- 


dirilabilmeleri için spatula veya küreğe ihtiyaç duyulmasidir. 
Ayrıca bu hastalıktan mustarip kişilerde aşırı uyuklamadan ötürü öğretmenin azarı ile ortaya çıkan “ilk ders kabusu” ve kafayı dik tutmaya çalışırken meydana gelen ani vücut atmaları oldukça yaygın olarak görülür. 


Son ders neydi ki? 


Diğer salgın hastalık ise aşırı derecede bulaşıcı olan “sinek boğanlar” salgınıdır. Evet, sinek boğan“LAR” çünkü bu hastalık toplu olarak meydana gelir. Zira ilk belirtileri akşam üzeri geniş bir popülasyonda görülür. Son derslere kalan siniflarda toplu uyusukluk, kafanin gidip yerini başka bir cisme bırakması ve nihayetinde uyuma nöbetleri görülür. 
Ogretmen mi? Onun kafası çoktan bir milyon olmuş, başka alemlerde gezinmektedir bile. Ancak bünyesi sağlam olup toplu salgınlara karşı bağışıklığı kuvvetli çıkanların bu tür rahatsızlıklara yakalanması nadiren görülür. 


Derken, çözüm görünür... 


Gelelim işin tedavi kısmına... Çok basitl Test edildi, onaylandı. Hiçbir yan etkisi yok ve bir sonraki bahara kadar etkisini sürdürür. İşte, her iki hastalığın da belirtilerini yaşayanların bahar bitene kadar uygulaması gereken reçete: 


1. Mümkün olduğunca erken uyuyup şafak sökmeden uyanın. 

2. Öğleden sonra yarım saat bile olsa kesinlikle uyuyun. 


3. İkindiden sonra yatsı vakti girene kadar asla uyumayınl 


4. Tereyağı ve zeytinyağı haricinde bitkisel ve hayvansal yağ tüketmeyin. 


5. Özellikle gece yatmadan önce ağır yemekler- den kaçının. 


6. Sabah hafif gidalardan oluşan, güzel bir kahvaltı yapın. 


7, Karnı tıka basa doldurmamak şartıyla, öğlen yemeğinde sebze ve meyve yiyin. 


Formatlanmak için 


Tedavi zor görünüyor olabilir. Birkaç gün sabır göstererek uygulandıktan sonra kolaylaşır, düzene girer. Tedavinin olumlu sonuç vermesi için sağlam bir özgüven ve istikrarla harfiyen uygulanması son derece önemlidir. Unutmayınl Her bahar, tüm vücut format atılan bir bilgisayar gibi kendini yeniden programlar ve bir sonraki bahara kadar öylece kalır. O halde sen de kendi vücudunu bilinçli bir şekilde programlal Dinç, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmek için bu fırsatı kaçırma. Seneye kim öle, kim kala... 


Aktivite: 


Ey talebel Görüyorsun ki ne çok hastalığımız var. Ve yine görüyorsun ki her hastalığın bir şifası var. Reçetemizi gördün. Tedaviye başlamadan evvel aldığın kararları aşağıya yazmanı umuyoruz. Ki tedavi işe yarayabilsin. Bu arada reçeteyi uygulamak için baharı bekleme, hemen şimdi başla. 


Artık saat 'de yatıp 


saat ........ de kalkacağım. 


saatleri arasın- 


“sə dle da asla uyumayacağım. 


Ailemle konuşup -- haricinde yağ kul- 


lanmamalarını rica edeceğim. 


uyumam 


elverişli. Bu $aaba sarfede- 


Öğlen saat için son derece atte uyumak için © ceğim. 


AMANSIZ SINAV HASTALIGI: 
TYT 


“Bilmeyene zordur kolay, bilene kolaydır zor.” 


Bir Сотаит atasözü 


Sınav dönemi geldi çattı. Öğrencinin çilesi başladı. “Kirklar, yediler, ulu erenler НА! Bir el himmet eyleyin! Bitmez bu çile bitmez!” demeyin. Biter biter... Sadece balığı baştan kokutmayalım, yeter. Nasıl mı? Tabii ki teşhislerimiz ve tedavilerimizle. Ne demiş bir Comani atasözü: “Bilmeyene zordur kolay, bilene kolaydır zor.” Neyse, bu atasözünü siz düşünedurun. Biz bu ayki teşhis ve tedavilerimizi açıklayalım... 


Hastalığın tanımı 


Bu ay, Güney Koreli ve İsviçreli bilim adamlarıyla yaptığımız araştırmalar sonucu kronik ve tripkolik bir hastalık tesbit ettik. Hatta Koreli bir bilim adamının, “HH но] BR”? 
sözü kulaklarımızda yankılandı. Olayın şokunu henüz atlatamamışken, arkeologlardan bu hastalığın adının Tırnak Yiyen 


2 (Jilbyeong ba ш jonglyu): Türkçe'si, “Bu ne biçim hastalık be!” 


Titrek (TYT) oldugu bilgisini aldik. Meger en son milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda çivi yazısıyla yapılan sinavlar- da görülmüş bu meret. 


Uzaktan uysal ve tehlikesiz görünen bu hastalık, çaktirmadan hastayı yer bitirir. Ciddiye alınacak türdendirl Bu hastalığın en belirgin özelliği ise muhatabı olan öğrenciyi, daha sinav tarihi belli bile olmamışken yüksek gerilim hattına çarpılmışa döndürmesidir. Yani hasta henüz işin başında iken veryansın etmeye başlar. IQ seviyesi normalin üstünde bile olsa başarılı olamaz. Çünkü balığı baştan kokutmuş olur. 
Koca filin, buğday kadar karıncayı beyninde dağ yapıp ondan korkması gibi bi’ durum işte. Tabi bu onun elinde olan bir şey degil, adı üstünde, hastalık... 


İlk kez açıklanan tedavi yöntemi 


Gelelim bu hastalığın tedavisine. Öncelikle korku dünyamızı şekillendirmeyi bırakalım. Çünkü korku dünyası şekillendikçe ders çalışmak itici gelmeye başlar. İtici gelen dersin yerini kafa dağıtma bahanesi alır. Kafa dağıtma bahanesi tembelliği ve gamsızlığı tetikler. Tembellik ve gamsızlık beyni boş işlerle uğraştırır. Boş işlerle uğraşan, süper zeka da olsa boş gezenin boş kalfası olur. 


“Tırnak Yiyen Titrek” hastalığından kurtulmanın yegane çaresi benlikle yüzleşmek ve saçma evhamların sırtını yere vurmaktır. “Ama ya sınavdan kalırsam?” dediğinizi duyar gibiyim. Duymamış olayıml Sınavı geçememek pek hoş bir şey olmayabilir. Ancak sınavdan kalma korkusunu evhamlastirip tamamen dersten uzaklaşmak bütünüyle hüsrandır. Yenilginin daniskasıdır! Ondan sonra “depresyondayım” şarkısını dinleyip kendini verirsin cipse, çikolataya. Aklın başına gelince de “Bon bo kololoro no zomon oldom yoaa!” demeye başlarsın. 


Gayret, azim, istikrar... Ви kurala riayet eden, sinavda kalsa bile en az kazanan kadar ferah olur. Gayretle kapıyı саlip beklersen elbet bir açanın olur. Azimle çaba gösterirsen her uzak yakın olur. Dağın zirvesine ulaşmak istiyorsan, dağ taş demeden yokuşu dişinle tırnağınla çıkman lazım. Merak etmel Zirveye ulaştığında ne dişinin acısı kalır,ne tırnağının... 


Hastalar dikkat! 


Sözün özü, aceleci davranmayıp sıkıntıya göğüs ger ve işin sonunu getirmeye bak. Unutma ki eğri demiri kimse bir anda dümdüz yapamaz. Ogrenmek istediğin şeyi sakın küçümseme. Çünkü bilgi dışındaki her şey geçicidir. Sınavlar birkaç saat sürer ama hayat bir ömür devam eder. Bu yüzden bir şey öğrenirken sınavı kazanmak için değil, ilim sahibi olmak için öğren. Bu en hayırlısıdır. Böyle yaptıktan sonra sınavda kalsan da boş ver. 


Aktivite: 


Ey talebe! Sinavi vermekten cok vehimlerinle cebellestin simdiye dek. “Ya olmazsal” demeyi birak artık, “Ya nasip!” 
de. Bir işe iyi niyetle başla, sonra onu sabırla devam ettir ve netice için tevekkül et. Sonuç ne olursa olsun kazandığını göreceksin. Şimdi sana bu meseleyi alışkanlık haline getirebilmen için küçük bir önerimiz olacak: Üç kitap seç kendine ve bu üç kitabı da sonuna kadar oku. Aşağıdaki listeyi buna göre doldur. 


ln АЙ yayınlarından çıkan mm Yaz” 
dışı ə Тет əəə ə лз, tari- 


tarihinde bitirmiş oldum. 


bol a EGA yayınlarındançıkan................................yazdı ны Ди isiitilləsere m ə КЫ tarihinde başladım. Sonuna kadar okudum ve ........................... 


tarihinde bitirmiş oldum. 


q одаи yayınlarındançıkan..............................yaZdığı TS Till SER Katty АА КОСИ ЈАКА tari- 


tarihinde bitirmiş oldum. 


Okuduğum bu kitaplar bana pek çok şeyle birlikte sabrın sonunda selamet olduğunu öğretti. 


CAGIMIZIN HASTALIGI: ВВСН 


Herkesin her şeyi bildigi bir zamanda “bilmiyorum” diyebilmenin hazzı dünyaya deger. 


Geçen gün Dağıstanlı, Comanili ve Massachusettsli bilim adamlarıyla oturmuş uzaylıları konuşurken konu döndü dolaştı “bilmeye” geldi. “Nasıl yani? Ne alakal” derseniz hemen anlatayım... 


Uzaylılar halay çekerl 


Dağıstanlı bilim adamı çok fazla konuşmamasına rağmen arada, “Bilmiyorum...” demesini biliyordu. Comanili bilim adamıysa bilimsel verilerden başka bir aktarımda bulunmuyor, alanı dışında kalan şeylere, “Araştırmam lazım!” 
veya, “Bilmiyorum” diyordu. Ancak Massachusettsli arkadaş her naneye atlıyor, “Ben biliyorum, ben biliyorum!” diyerek saçma sapan konuşuyordu. Hatta espri olsun diye bir ara, “Uzaylılar da halay çekiyormuş, biliyor muydunuz?” dedim, demez olaydım. Yine Massachusettsli arkadaş gülmemize bile fırsat vermeden ciddi ciddi, “Ben biliyorum, halay çekiyorlar!” demez mi? Yok arkadaşl 


Bu manzara karşısında durumun vahametini farkettik ve maalesef Massachusettsli arkadaşı yaka paça laboratuvara götürüp sedyeye bağlamak zorunda kaldik (Kesinlikle abartı 


degil, Adam krize girdi yahu! Havada sinek vızıltısı duysa “Ben biliyorum! Ben biliyorum?” diye haykıracaktı neredeyse). 


Arama motoru taklidi nasıl yapılır? 


Elimizi ovuşturup bilim dünyasına yeni bir keşif kazandırma heyecanıyla “Habuzusoshhsntın nedir?” desek yine rahatlıkla, “Ben biliyorum!” diye cevap veren bu enteresan bünyeyi ve tabii bilme hastalığının kendisini tetkik etmeye başladık. Bir insan her şeyi bilebilir mi? Mübarek, arama motoru sanki! Ha, arama motoru demişken bu hastalığa sebep olan en önemli etkenlerden birinin de gerçekten arama motorları olduğunu farkettik. Çünkü bunlar her şeyi bilmesini biliyor ama bilmemeyi bilmediği için, bilgi çöplüğüne dönüyor. Şöyle ki doğru yanlış demeden hangi konuyu sorsanız bir cevap veriyor. Aslını sorarsanız hiçbir şeyi bilmiyor. Çünkü doğru ve yanlışı ayırt edemeden bilmek cehaletin en dip noktasıdır. 
Böyle bileceğine, hiç bilme daha iyi! 


Bu türden hastalığa yakalananlar da genellikle bir şey öğrenme isteği duyduklarında, o konuyla ilgili temel kaynaklara bakmaktansa, konuyu parmağının ucunda olan arama motorlarına sormayı tercih ediyor. Yani iş yine dönüp dolaşıp gayretsizlik, işin kolayına kaçma ve tembelliğe dayanıyor. 
Halbuki kıymetli olan bir şeyi elde etmek için meşakkat çekilmesi gerekir. Bu yüzden öğrenmenin başı acı, sonu tatlıdır. 
Ece, bilgi de yeryüzündeki en kıymetli şey değil mi zaten? 
Ucuz olmaması gayet normal. 


Hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenler 

Yapılan türlü araştırmalar neticesinde, Massachusettsli garibana “Bilmediğini Bilmeyen Çokbilmiş Hastalığı” (ВВСН) teşhisini koyduk. Çok tehlikeli olan bu hastalıkla ilgili detay- 


lar aşağıda yer alıyor. Aman ha, dikkatli okuyun! Eger sizde de bu hastalık varsa, çok geçmeden önleminizi alın. 


Hastalığın ilk belirtileri 

1. Çok konuşmak. 

z. Her söze atlamak. 

3. Biri konuşurken sözünü kesmek. 

4. Daima iştahla cevap verme hırsına sahip olmak. 


5. Her şeye “ben biliyorum, ben biliyorum” demek. 


Hastalığın kesin belirtileri 

1. Her şeye bir cevap verme. 

2. “Bilmiyorum” diyememe. 

3. “Bilmiyorum” derken aşağılık duygusuna kapılma. 
4. Öğrenmek için çaba sarfetmeme. 

5. Bilgiye karşı ön yargılı olma. 

6. İnat, sinir ve kavga etme eğilimi. 


7. Dinlemeyi bilmemek, karşıdakini duymamak. 


Tedavisi 

1. Az ve öz konuşmak. 

z. Zor da olsa, “Bilmiyorum” diyebilmek. 
3. Biri konuşurken dikkatle dinlemek. 


4. Cevap vermeden önce düşünmek. 


5. Cevap verme zorunda olmadigini bilmek. 

6. Bazan bilmemenin ayip degil, seref oldugunu bilmek. 
7. Bir soruya kulaktan duyma bilgilerle cevap vermemek. 
8. Bilmediğini sağlam kaynaklı kitaplardan öğrenmek. 
9. Egoyu terketmek, acizliğini ve ölümü hatırlamak. 

10. Dinlerken cevap vermeyi değil, öğrenmeyi amaclamak. 


11. Allah Teâlâ'dan başkasına karşı sorumlu olmadığını bilmek. 


ız. Doğruyu ve yanlışı doğru yerde ve doğru bir şekilde söylemek. 


Aktivite: 


Ey talebel Bilmek için çıktığın bu yolculuga senden önce niceleri çıktı. Kimileri az bir şey görüp onu çok zannederek yolun başında kaldı. Kimileri yolu yarıladı ve öğreneceği ne çok şey olduğunu gördü. Pek azı ise yolu tamamladı ve gerçek anlamda bir şey bilmediğini anladı. Bu konuda sana en iyi gelecek aktiviteyi bekliyor olabilirsin. Doğrusunu istersen bunu biz de bilmiyoruzl 


“Bildiklerim, karanlık uzay boşluğunda bir toplu iğnenin kapladığı alan kadar belki de...” 
7544000 a a a a aa a a — — 


YUZYILIN HASTALIGI: 3G 


Hastahklann tedavisi zamanla sınırlanamaz. Bir kez bulunan ilaç hastalık var olduğu sürece iş görür. Ecdadın sözleri bugünkü hastalıklarımızın ilacıdır. O sözlere kör bakmayı bırakmadıkça iyileşemeyeceğiz. 


Yıllar önce, ilim adamı olan İtalyan bir dostum beni yaz tatilinde İtalya”nın Bologna şehrine davet etmişti. Ben de, “Davete icabet vaciptir” deyip yola koyuldum. Türkiye'den “es-selâmü aleyküm” ile ayrılıp Bologna'da “Bonjorno” (Günaydın) ile karşılaşınca biraz olsun afalladım ama neyse ki bu şaşkınlık fazla sürmedi. Uçaktan iner inmez İtalyan arkadaşımla hasret giderip ufak bir şehir turuna başladık. 


Bologna'da bir cevelan 


Bologna, tâ Ortaçağ'dan kalma yapılarıyla meşhur bir şehirdir. Neredeyse sokak levhaları bile o zamandan kalma, var gerisini sen hesap et! İşin garip tarafı ise arkadaşımın her gördüğü yazıyı bana, “Bu böyle diyorrre, şurda şu yazorrre, bu bunu anlatorre...” diye hiç zorlanmadan okuyup tercüme etmesiydi. Kendi kendime, “Âlim adam, tabii ki bilecek!” diye düşünsem de sormadan edemedim. İtalyanca ona, “Biraderre sen nasıl böyle 500-600 yıllık yazılarrre rahatça okuyorre ve anlıyorre?” dedim. O da bana dönüp demez mi, “İtalya İtalya olalı yazısı hep böyleydi. O yüzden ben zorlanmadan 


TI? 


okuyorre 


Derdim büyük! 


Aman Allahıml Bu sözü işittikten sonra baygınlık geçirecek gibi oldum. Kendime geldiğimde aklıma, İstanbul'da sökülen veya üstüne çimento dökülen, her biri sanat eseri olan o Osmanlıca levhalar geldi. “Vayy anaaam!” dedim. Elin “bonjornosu” 500 yıldan kalma kıytırık sokak levhasını koruyup rahatça okurken ben ne haldeydim! Ne durumdayız biz? 


Tam o anda nereden geldiğini anlamadığım belli belirsiz bir ses duydum: “Evlat, sen hastasin. Derdinin dermanı ise öz yurdunda. Hemen dön. Yaz tatilini orada burada boşa harcama. Öğrenmenin tatili olmaz!” Bu sesi duyar duymaz son beş dakika bir fılm şeridi gibi kafamda dönmeye başladı. “Arkadaşım levha okuyor, hem de 5oo yıllık... O geçmişini biliyor... 
Yazı... Okuyor... Baygınlık ve o ses...” 


Derdime bir çare 


Kafama bir cisim düşmüş olmalı ki yüzyıllık hastalığımızın bir anda farkına vardım. 3G diye kodladığım bu hastalıgin adını ise “Geçmişsiz Geleceksiz Gariban” koydum. 


Türkiye'ye döner dönmez bütün irademi topladım ve kanserden bile daha tehlikeli olan bu hastalıkla mücadeleye başladım. İlk işim sahaftan Osmanlıca bir kitap almak oldu. 
Arap harfleriyle yazıldığı ve halis muhlis Türkçe olduğu için öğrenmenin o kadar da zor olmayacağını düşündüm. E tabii Kur'ân-ı Kerim okumasını da bildiğim için öğrenmem kolaydı. Hamdolsun, bu 3G hastalığından yaz tatili sonuna kadar kurtuldum. Geçmişsiz, geleceksiz ve kimliksiz bırakmasın 


Allahım. 


Hastalığın tedavisi için gerekenler 
1. Sağlam iradeli olun! 
2. Kur’an okumasını bilmiyorsanız, önce onu öğrenin. 


3. Çevrenizdeki en yakın Halk Eğitim Merkezi'ne başvurup Osmanlıca dersine ön kaydınızı yapın. 


Aktivite: 


Ey talebel En ilkel kabilelerdeki insanlar bile gördükleri şeyleri merak etmişlerdir. Sense neredeyse her gün gözüne değen, güzel sözle bezenmiş nice yadigarı merak etmiyorsun. Sana bir şey anlatmak için olmasaydı yazılır mıydı onca söz? Sen hiç amacı olmayan bir tabela gördün mü şu hayatta? 
Öyleyse aktiviten hazır. En yakın zamanda, çevrendeki bir Osmanlıca kursuna yazılmalı yahut Osmanlıca seçmeli dersini almalısın. Eğer henüz Kur’an-1 Kerim”i okumayı bilmiyorsan birkaç haftanı bu işe ayırmalısın. 


başladım. 


VEFASIZ GEKIRGE 


“Vefalı çekirgenin derdi az, ömrü uzun olur. Vefasız cekirgenin ise derdi çok, ömrü kısa olur.” 


Çin atasözü 


“İlim Çin'de de olsa gidip alin” buyurmuş Peygamber Efendimiz. Biz de bu vesileyle araştırmaya başladık. Ve bir röportaj koparmak için ilim heyeti olarak dayandık Çin büyükelçiliğinin kapısına. Aklımızda cevabını merak ettiğimiz onca soru, üzerimizde garip bir tedirginlikle beklemeye başladık. 
Vakit öğle vakti olduğu için öğle yemeğinde karşımıza ya kızarmış doberman yahnisi çıkarsa? Ne de olsa ikramı geri çevirmek bize yakışmazdı. 


Çin büyükelçiliğinin kapısından girdigimizde karşımıza, gözleri neredeyse yok denecek kadar küçük, ufak tefek БР eleman çıktı. Durumu anlattık ve büyükelçinin huzuruna vardık. Uzun lafın kısası, muhabbete daldık. Tam o esnada içeriye yaşlı mı yaşlı biri girdi. Ben diyeyim doksan, siz deyin 
120 yaşında. Bembeyaz sakalını beline dolasa kemer olur. Biraz beli bükülmüş ama oldukça dinç görünüyor. 


Bu manzara karşısında kafamız dağıldı. Konuya bir türlü konsantre olamadık. Doğal olarak büyükelçi abiye bu yaşlı amcayı sorduk. Meğer bu pir-i fâni bizim büyükelçinin büyük dedesiymiş ve İstanbul'da yaşamayı sevdiği için buralar- da takılıyormuş. Dede hemen söze karıştı: 


- Hayırdır gençler! 


- Dedecigim, 5121 merak ettik. 

- Neyimi merak ettiniz? 

- Mesela kaç yaşında olduğunuzu sorabilir miyiz? 
- On iki hayvanlı takvime göre 105 yaşındayım. 


- Maşallah. Peki, nasıl bu kadar uzun yaşayıp sağlıklı kalabildiniz? 


- Yeğenim, bak! Bizim oralarda bi laf vardır: Vefalı çekirgenin ömrü uzun, derdi az olur. Vefasız çekirgeninse derdi çok, ömrü kısa olur 


- Yani? 


- Bizim oralarda yeni başlayan Kung Fu öğrencisine “çekirge” derler. Ben öğrenciyken dersine katıldığım hiçbir eğitmenimi unutmadım. Babam derdi ki: “Öğrenmenin yarısı gayrettir. Yarısı da vefadır. Sana bir şeyler öğreten hocanı, öğretmenini asla unutma. Arada bir ziyaret et. Onların hayır duasını al.” Ben de bu nasihatleri tuttum. Hayatta hiçbir hocamı ihmal etmedim. Tabii ki annemi de... Çünkü en önemli ve ilk eğitmenim annemdi. Bu hassasiyetim, ömrüme sağlık, bilgime bilgi kattı. Çünkü her ziyaret edişimde hem sevindiler hem de onlardan daha fazla bilgi alabildim. 


Dede bu şekilde anlatmaya devam ederken ben Çin”den alacağım ilmi almıştım bile. Börtü böcek yemelerine rağmen dünyanın birçok ülkesinden daha başarılı ve çalışkan olan bu milleti ayakta tutan şeyin “vefa” olduğunu farkettim. Daha sonra çevremde yaptığım araştırma ve klinik deneylerden sonra toplumda birçok insanın “vefasız çekirge” hastalığına yakalandığını tesbit ettim. Bu hastalıktan kurtulmadıkça da başarının bir hayalden öteye gidemeyeceğini anladım. Lütfen dikkatl 


Hastaligin belirtileri 
1. Öğrenirken geç anlamak. 
2. Yoğun çalışmaya rağmen az bilgi elde etmek. 


3. Öğretmenini umursamamak. 


Tedavisi 
1. Tatillerde öğretmenini hatırlamak. Hal hatır sormak. 


2. Öğretmeninin hayır duasını alabilecek davranışlarda bulunmak. 


3. Mezun olduktan sonra uzun yıllar geçse de düzenli bir şekilde öğretmenini ziyaret etmek. 


4. Sevinçli ve üzüntülü zamanlarında öğretmenlerinin yanında olmak. 


5. Ailece öğretmenle görüşmek. 


Aktivite: 


Ey talebel Öğrenciliğin başı vefa sonu vefadır, bunu artık anladın. “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” derken Hz. Ali [k.v], bir kuru iddia peşinde değildi. Öğretmenlerin üzerimizdeki hakkına işaret ediyordu. Bu hakkın karşılığını vermezsek ilimden istifade edemeyiz. Şimdiki aktivite önerimizin adı “vefa rutini” olsun. İlk ayki süreci buraya yazmayı ihmal etme. 


tarihinde kendisinden 
SELİ смирно sən isimli öğretmenimi ziyaret ettim/aradım. 


valda tarihinde kendisinden 
“əəə öğrendiğim isimli öğretmenimi ziyaret ettim/aradım. 


kanald tarıhinde kendisinden ə əş OzrendiZini, mall isimli öğretmenimi ziyaret ettim/aradım. 


tarihinde kendisinden 
“ə öğrenidiğim? uza YE af öğretmenimi ziyaret ettim/aradım. 


An ə tarihinde kendisinden ə əə öğrendiğim isimli öğretmenimi ziyaret ettim /aradım. 


HƏ tarihinde kendisinden 
О ad dadı ÖZLEMİM aza əə A ə ha isimli öğretmenimi ziyaret ettim /aradım. 


abı tarihinde kendisinden 
A ЕТУ НҮ ОСКЕН epi ağ isimli öğretmenimi ziyaret ettim/aradım. 


Mehmei Fatih Caley. 


ШШ 


Okul hayatınız boyunca her alanla ilgili eğitim alabilirsiniz, öğrencilik hariç.. Bu durum size de tuhaf gelmiyor mu? 


Oysa bir işe başlamadan önce işin kendisini öğrenmek gerekir. Avukatlığı bilmeyen bir avukat nasıl düşünülemezse öğrenciliği bilmeyen bir öğrenci de düşünülmemelidir. 


Öğrenim Rehberi, eğitimin doğru algılandığı zamanlarda öğrenciler için formüle edilmiş önemli tavsiyeleri içeriyor. Bu kadim miras, eğlenceli bir dille ve aktivitelerle bugünün insanı için uyarlandı. 
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